


Ik geloof in de w
aarde van assertiviteit en dat iedereen kan groeien in deze vaardigheid. 

Er zijn veel m
isverstanden over assertiviteit en w

e krijgen het niet op school aangeleerd. 
D

us het is ook niet zo gek dat je het niet (juist) zou toepassen, zoals je zou w
ensen. 

 
Ik heb het over assertiviteit als in de definitie: 

Ik kom
 op voor m

ezelf/m
ijn standpunt, dus ik houd rekening m

et m
ezelf 

EN
 

door de m
anier w

aarop ik dat doe houd ik ook rekening m
et de ander.  

  




















